
 

 

 

Na een leven van liefde, zorg en aandacht voor allen  

die hem dierbaar waren, is plotseling van ons heengegaan 

Willy Verbaenen 

weduwnaar van Susanna Meyvis 

geboren te Ekeren op 2 mei 1941 en 

aldaar thuis overleden op 3 oktober 2024. 

Willy leeft verder in het hart van: 

Stefan en Sabrina                                                               zijn zoon en schoondochter 

Robin en Demi                                                                          zijn kleinzoon en vriendin 

Jeannine                                                                                                               zijn zus 

Tony en Lea                                                                     zijn schoonbroer en schoonzus 

zijn neven en nichten. 

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid van Willy te nemen 

tijdens de plechtige uitvaartliturgie in de parochiekerk van Sint-Lambertus 

te Ekeren-Centrum op donderdag 10 oktober 2024 om 12.00 uur. 

Samenkomst in de kerk, hoek Markt - Steenstraat. 

Aansluitend leggen we Willy te rusten bij zijn geliefde echtgenote 

op de begraafplaats van Ekeren, Driehoekstraat. 

Dank het personeel van thuiszorg Villers voor de goede zorgen. 
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