Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, We hebben ons papa niet verloren,
geven wij kennis van het overlijden van ons papa, daarvoor gaf hij feveel.
schoonvader, bompa en peter Wat hij zei, dat blijven we horen,
van wat wij ziin, is hij een deel.

We komen hem overal nog tegen,

ClemenT vennemgn in wat we doen en in wat we laten.

Hij was en blijft voor ons een zegen
geboren te Antwerpen op 2 april 1957 waarvoor het spoor steeds zal
en overleden te Borgerhout in ZNA Sint-Erasmus verder gaan.
op é december 2020.

Dit melden u met droefheid:
Door de huidige maatregelen inzake de corona

pandemie vindt de uitvaartplechtigheid plaats in

o T zijn kinderen en kleinkinderen
infieme familiekring.

Zijn as wordt uitgestrooid op de strooiweide van Zijn zus en schoonbroer
de begraafplaats van Ekeren.
zijn petekind

Online condoleren:
www.funeralco.be/rouwberichten
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