“;

Dankbaar voor de vele jaren dat zij bij ons was, Ik heb het leven liefgehad,
is heden stil en zacht van ons heengegaan zo omarm ik ook het eeuwige.
Wie mij liefheeft,
heeft ook het leven lief.

Clémence Spanoghe Heb verdriet

maar vind het plezier weer terug
Regentes huishoudkunde op rust alleen om mij dat plezier te doen.

weduwe van Alfred De Reese

geboren te Antwerpen op 20 juni 1929
en overleden in het UZA te Edegem op 20 april 2020. Dit melden u met droefheid:

haar broer en schoonzus
De plechtige uitvaartliturgie heeft in intieme kring haar neven en nichten.
plaatsgehad in de Sint-Jozefkerk te
Kapellen-Hoogboom.
Na crematie werd de asurne begraven bij haar

echtgenoot op de begraafplaats Rustoord te Speciale dank aan haar goede vrienden
Brasschaat, Max Hermanlei. voor hun onvoorwaardelijke steun en vriendschap.

Online condoleren: www.funeralco.be/rouwberichten
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