Bljvende herinnering aan
“‘ Moeder,

MO”O S | pS Liefde van een moeder,
die is eindeloos.
weduwe van Gustaaf Van Deun Zij wist waarvoor zij koos

Zij heeft begrepen en gegeven.

Zij heeft zo weinig aan zichzelf gedacht.
Vaak denk ik

mam, je bent een schat.

Ik heb het bij jou zo fijn gehad.

geboren te Oud-Turnhout op 4 september 1926
en overleden in Residentie Villa Ter Molen
te Stabroek op 6 april 2020.

Veel liefs van ons allen,

Lou, Alex & Maxim
Wij hebben in infieme kring afscheid genomen en

na crematie haar as vitgestrooid op de
begraafplaats van Ekeren. Dank voor uw blijken van medeleven.



